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ZOMER FESTIVAL

Wat is WY in de Tent?

Elk jaar in de zomerweek van 25 juli organiseren wij, Wim,
Yvette en Arjan het festival “WY in de Tent”. Een week volop
met elkaar genieten van allerlei ontspannende activiteiten
als klankconcerten, dans, djembe-cirkel, lezingen, yoga,
drumceremonies, lichaamswerk, stemwerk, mantra zingen,
meditaties en op 25 juli een prachtige vuur ceremonie iv.m.
“De dag buiten de tijd" (het nieuwjaars ritueel van de Maya's).

Waar kan je jezelf inschrijven?

WY in de tent is de hele week toegankelijk voor iedereen
die zich inschrijft voor de programma onderdelen. Dit kan
je doen via onze website:

Kan je er ook langer verblijven?

Je kan er voor kiezen een ochtend, middag, avond of hele
dag te komen en daarna weer naar huis te gaan, OF een hele
week of deel van de week te kamperen samen met ons.

Het kampeerterrein van het Stayokay Hostel op de

Baanhoekweg in Dordrecht was de afgelopen vijf jaar al de
prachtige plek waar we samen komen. Ook dit jaar hebben
we het hele kampeerterrein afgehuurd voor al onze gasten.

Wij heten je welkom in deze unieke zomerweek



